Het leven heeft geen zin, maar ik wel

Dat is de titel van het studieverslag dat ds. Peter van de Peppel in 2019 schreef, maar dat
door de corona crisis onbesproken bleef. Hij wil alsnog graag op twee avonden hierover
met belangstellenden in gesprek gaan.

Op de eerste avond komt de ontwikkeling op het gebied van geloof en ongeloof in onze
samenleving ter sprake. Er zijn inmiddels meer atheisten dan theisten in Nederland, dwz.
meer ongelovigen dan gelovigen. Wat betekent dit voor ons geloof en kerk-zijn? Zijn alle
mensen religieus, of wordt die stelling met de huidige ontwikkeling ontkracht? Bestaat er
een atheistische spiritualiteit? Over deze en andere kwesties zal het gaan op de eerste
avond. Het gaat op deze avond over de hoofdstukken 1 en 2 uit het studieverslag.

Op de tweede avond gaat het over vragen rond het gebruik van popmuziek in de kerk.
Wat betekent die voor onze kerk muzikale cultuur? Moeten we meegaan met de
ontwikkeling van filmpjes en steeds meer opwekkingsliederen en speciale popdiensten.
Diensten waarin verschillende genres naast elkaar voorkomen, of moeten is deze vorm
van ‘blendid worship’ een heilloze weg? Op deze avond gaat het over hoofdstuk 3 van
het verslag.

De tekst van het studieverslag met de titel: Het leven heeft geen zin, maar ik wel, kan
opgevraagd worden bij ds. van de Peppel, via het mailadres:

Lezing van het verslag wordt aanbevolen, maar is niet noodzakelijk om de avonden bij te
wonen.

LET OP DE DATA ZIJN GEWIJZIGD EN ANDERS DAN IN DE ACTIVITEITENKRANT
STAAT!

Data: woensdagavonden 23 en 30 november
Tijd: 20:00 -22:00 uur

Plaats: De Bron

Leiding: ds. Peter van de Peppel



